
De Magie van de 

Stiptechniek 

Stippen is een techniek waarbij je met verf en 

stokjes een patroon stipt op allerlei voorwerpen. Je 

kunt hierbij je fantasie de vrije loop laten. Met 

porseleinverf kun je een persoonlijk ontwerp 

maken op servies. Maar wat als je deze leuke 

stippentechniek thuis wil gaan uitproberen zonder 

de speciale porseleinverf? 

Creatief Thuis Stippen 

Het goede nieuws is dat je de Stiptechniek kunt 

uitproberen  met materialen die je waarschijnlijk 

al in huis hebt. Hier zijn een paar tips om je op 

weg te helpen: 

Materialen die je kunt gebruiken: 

• Stiften en Wattenstokjes: Deze zijn 

ideaal voor het maken van stippen op 

papier, karton of hout. (de achterkant van 

een potlood, spijker of kwast is ook een 

heel handig Stipstokje)  

• Kwasten en restjes verf: Misschien heb je 

nog wat acrylverf of waterverf liggen. 

Deze kunnen ook goed werken op 

verschillende oppervlakken. 

• Inkt: Als je inkt hebt, is dit een mooie 

manier om kleurrijke stippen te maken op 

papier of karton. De stippen zijn wat 

groter. 

Op zoek naar een canvas: 

• Steen: Zoek een gladde, mooie steen die je 

kunt beschilderen. 

• Doosjes of houten kistjes: Deze hebben 

een goede ondergrond voor je stipkunst. 

• Canvas doek of dik karton: Perfect om je 

creativiteit op los te laten en grotere 

ontwerpen te maken.  

 
 

Aan de Slag 

1. Verzamel je materialen: Zet alles wat je 

nodig hebt op tafel zodat je gemakkelijk 

bij je gereedschap kunt. (vergeet niet een 

stukje plastic of tafelkleed op tafel te 

leggen) 

2. Kies je oppervlak: Of het nu een steen is 

of een canvas, zorg ervoor dat het schoon 

en droog is. 

3. Geef de ondergrond een kleurtje: Dit 

hoeft natuurlijk niet, maar geeft wel een 

mooi effect. 

4. Begin met stippen: Nadat de ondergrond 

droog is, laat jij je creativiteit de vrije loop 

en wees niet bang om te experimenteren 

met kleuren en patronen.  

5. Ronde stippen: Giet een beetje verf of 

inkt op een schoteltje. Dip een stokje of 

achterkant van penseel/potlood in de verf. 

Stippen maar…. 

Tips voor Succes: 

• Geduld: Neem de tijd om je ontwerp te 

plannen en te maken. 

• Creativiteit: Probeer verschillende 

combinaties van kleuren, en vormen. 

• Plezier: Vergeet niet dat het belangrijkste 

is om plezier te hebben en te genieten van 

het proces. 

Veel plezier met stippen! 
Creatieve Groet, 

Nelly – Creatief Atelier Vlinder 

 



 
Creatief Atelier Vlinder, biedt 

diverse creatieve workshops aan. 

De ideale gelegenheid om in een 

ontspannen sfeer iets nieuws te 

proberen. Jezelf uit te dagen en je 

hoofd leeg te maken.  
 

De workshops zijn bedoeld voor kinderen en 
volwassenen van 8 tot 80. En natuurlijk doe je 
ook mee als je jong van geest bent, een vaste 
hand hebt en wat ouder bent. Het is ten slotte 
maar een getal….. 

    
 

Je kunt kiezen uit de Workshops, Stippen op 

Porselein, Decoupage, Creatief Tekenen of 

Schilderen en nog veel meer leuks. Een 

kinderfeestje, teamuitje of vriendinnendag. Mooie 

gelegenheden om met elkaar creatief bezig te zijn 

in een gezellige inspirerende sfeer. De locatie 

bepalen we in overleg.  

 

 

www.ateliervlinder.nl 

Creatieve workshops voor jong en oud.

 Volg ons ook op Facebook en Instagram 

  

http://www.ateliervlinder.nl/

